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VU: Noor Fissette & Inthe Geuns





Voorwoord 

 
Beste ouders 

Beste kapoenen, kabouters, jonggidsen, gidsen en jin 

Met veel plezier stellen we jullie het tweede Damiaantje van het jaar voor. 

Hopelijk heeft iedereen al volop kunnen genieten van het nu al fantastisch scoutsjaar! 

Ook nu hebben we weer tal van leuke activiteiten gepland die jullie verder in dit boekje 

kunnen vinden of op onze website (www.scoutspaterdamiaan.be). 

Een van de hoogtepunten is uiteraard ons groepsweekend, dat doorgaat van zaterdag 28 

februari tot zondag 1 maart 2026. Verder in dit Damiaantje vinden jullie alle praktische 

info. Op 21 maart 2026 vindt onze groepsverkoop plaats. Hopelijk zijn jullie allen 
talrijk aanwezig om zoveel mogelijk centjes in te zamelen voor een leuk kamp deze 

zomer! Daarnaast kijken we ook al uit naar onze jaarlijkse BBǪ op zaterdag 25 april 

2026. Zoals elk jaar is iedereen meer dan welkom: vrienden, oma’s en opa’s, neefjes en 

nichtjes, mama’s en papa’s… Kom mee genieten van lekker eten, gezelligheid en 

scoutsplezier aan onze lokalen. Verdere info voor de inschrijving volgt via mail en 

Whatsapp. 

Later dit jaar krijgen jullie ook nog een Kampdamiaantje. Hierin kunnen jullie allerlei 

belangrijke informatie over het scoutskamp vinden. Nu al geven we jullie nog eens graag 
de kampdata per tak mee: 

 

 Kapoenen: 28/07 – 02/08 

 Kabouters: 26/07 – 02/08 

 Jonggidsen: 23/07 – 02/08 

 Gidsen: 23/07 – 02/08 

 Jin: 28/07 – 02/08 

De laatste vergadering van het jaar vindt plaats op zaterdag 16 mei, van 16u tot 19u. 

Aansluitend, om 19u, organiseren we een infomoment voor ouders die graag wat extra 

uitleg krijgen over het kamp. Hierna zal er een bar zijn waar iedereen een glaasje kan 

komen dringen om het jaar goed af te sluiten. 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in om er samen nog een onvergetelijk scoutsjaar van 

te maken. Hopelijk zien we jullie op onze BBǪ en natuurlijk op het groot kamp deze 

zomer! 

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via 
mail (groepsleidingpd@gmail.com) of via WhatsApp. 

’n Stevige linker 

Noor Fissette, Zorgvuldige Vink – 0468/31.65.08 

Inthe Geuns, Amicale Koolmees – 0468/17.91.41 

http://www.scoutspaterdamiaan.be/
mailto:(groepsleidingpd@gmail.com


 



 



Barbecue 
 

Op zaterdag 25 april heten we jullie van harte welkom op onze jaarlijkse BBǪ. Deze BBǪ 

zal plaatsvinden aan onze scoutslokalen (Prins Bisschopssingel 55, 3500 Hasselt) aan het 

Hollandsveld. 

 
Vanaf 18u zijn jullie welkom om gezellig te aperitieven en daarna lekker te eten. Dit jaar is 

er ook weer keuze tussen verschillende soorten vleesjes, maar er zijn zeker ook 

vegetarische opties. 

 

Voor de inschrijving wordt nog een mail rondgestuurd met verder informatie. 

We hopen alvast dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. Houd dus zeker de datum vrij! 



 



 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Planning Jin 
Noor Fissette - Zorgvuldige Vink - 0468316508 
Nina Odeurs - Aimabele Impala - 0485943466 

Lena Castermans - Vrijmoedige Kiboko - 0470742167 
 
 

 

Op weg 

naar 

Kroatië 

21/02 

@lokalen 

9u30-12u 

Back to 

square one 

 

 
28/02-1/03 

Groeps- 

weekend 
7/03 

@lokalen 

9u30-12u 

 

 
Het tringspel 

 
 

 

 

 

Bonding 

experience 

27/03- 

28/03 

Verdere info 

volgt! 

Groeps- 

verkoop 
21/03 

@Molenpoort 

16u-18u 

 

 
JIN WAR 

14/03 

@Molenpoort 

20u-22u

4/04 

@lokalen 

9u30-12u 

 
 

 

Babysitten 

 

 
$$$$

 
 
 

 

 
 

16/05 

@lokalen 

16u-19u 

 

 

PATERS & 

PINTEN 

 

 

Laatste 

activiteit 

als lid :,( 

 

 

BUITENLANDS 

KAMP 

2/07 - 

14/07 

 

 
9/05 

@lokalen 

9u30-12u 

 

 
 

Bellingoalllllll 

 

 
 

 

1/05 

@lokalen 

20u-22u 

25/04 
 

 
 

 
BBQ 

11/04  18/04 

@lokalen yummy @lokalen 

9u30-12u yummy 14u30-17u 
 in my tummy  

 



Jaarthema 2025-2026 
 

Scoutentiek 
 

Scouts en gidsen zijn niet van gisteren 
 
Met Scoutentiek gaan scouts en gidsen dit jaar voorwaarts naar hun kern: de avonturier in ieder 
van ons. Plantrekkers en padvinders (zo kennen velen de scouts) laten de platgetreden paden 

achter zich en trekken samen op ontdekking. Door eeuwig jonge ogen altijd op verkenning 
onder de blote hemel, in vrije natuur of de jungle van de stad – daar voelen scouts en gidsen 
zich thuis. 

Trouw aan de oorspronkelijke methode van scouting, ligt de focus met dit jaarthema op 
technische en sociale vaardigheden. Zowel stevige knopen en sjorringen als vriendschap en 
goeie grapjes houden een kamp warm en recht. Oriënteren gebeurt met kaart en kompas, maar 
tegelijk met oog voor de richting die iedereen in de patrouille wil gaan. Bestemming: 

onderweg – daar schuilen de wortels van scouting. Zelfredzaam en samenwerkzaam, zo komen 
kinderen en jongeren op deze tocht elkaar en zichzelf tegen; een ontmoeting waarin ze actief 
ervaren wat het is als scout of gids echt te mogen zijn wat je bent en wie je wordt. Scouting is 

something to be, en die authenticiteit is vandaag bijzonder betekenisvol om mee op te groeien. 
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