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Voorwoord 
Beste ouders​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                
Beste kapoenen, kabouters, jonggidsen, gidsen en jin 

 

Na ons onvergetelijk kamp in Pelt staat het nieuwe scoutsjaar alweer voor de deur en 
hier hoort natuurlijk het eerste Damiaantje van het jaar bij. We hebben er heel veel 
zin in om jullie terug te zien en er weer een topjaar van te maken! 

Jammer genoeg hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze twee 
fantastische groepsleiding: Camille en Nena. Daarom nemen Noor en Inthe deze 
taak over met de goede hulp van Astrid als adjunct. Samen hebben wij er enorm veel 
zin in en gaan wij vol goede moed het jaar in. Daarnaast namen we ook afscheid van 
vier heel gemotiveerde leiding: Fien, Jill, Emma en Colette. Bedankt allemaal! 
Gelukkig krijgen we er ook maar liefst negen nieuwe topleidsters bij. Welkom Alice, 
Maxine, Amélie, Lien, Mette, Juliette, Alixe, Paulien en Emilie! 

Voor onze leden staan er al een hele boel leuke activiteiten gepland, die jullie verder 
in dit Damiaantje kunnen lezen. Ook vinden jullie deze terug op onze website 
(www.scoutspaterdamiaan.be). Houd zeker ook onze Instagram -en Facebookpagina 
in de gaten voor leuke sfeerbeelden en foto’s van onze vergaderingen! 

Het inschrijven zal dit jaar een beetje anders verlopen. We werken namelijk via een 
nieuw portaal, Stamhoofd. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro voor de eerste 
dochter, en 45 euro voor de tweede dochter. Verdere info vind je verderop in dit 
Damiaantje. 

Het is mogelijk een deel van het lidgeld terug te krijgen via de fiscale attesten (tot 12 
jaar), die jullie bij de leiding kunnen verkrijgen. Na betaling van het inschrijvingsgeld 
ontvangt uw dochter het jaarkenteken van haar leiding. Het is dus niet nodig dit zelf 
aan te kopen. Denk eraan, uw dochter is pas verzekerd na betaling van het lidgeld. 
Ook willen we jullie informeren over Scouting op Maat, het fonds van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen dat gezinnen ondersteunt die financieel minder ademruimte 
hebben. We blijven het belangrijk vinden om de scouts zo betaalbaar en toegankelijk 
mogelijk te houden voor iedereen. Scouting op Maat komt financieel tegemoet bij 
kampen, weekend, uniformen, en ander ‘scoutsmateriaal’. Heb je vragen hierover, 
aarzel dan niet om de groepsleiding te contacteren.  

 

 

 

 

 

http://www.scoutspaterdamiaan.be


 

Tot slot nog belangrijk nieuws: onze scouts bestaat 75 jaar! Dit vieren we uitgebreid 
op zaterdag 27 september. We hopen jullie dan ook allemaal te zien en er samen 
een onvergetelijke dag van te maken! 

Dit was dan alle informatie om het nieuwe scoutsjaar van start te kunnen laten gaan! 
We kijken er weer naar uit om iedereen vol enthousiasme elke zaterdag terug te zien. 
Voor verdere vragen kan u steeds bij ons terecht via mail 
(groepsleidingpd@gmail.com) of Whatsapp. 

 

’n Stevige linker 

Noor Fissette, Zorgvuldige Vink, 0468/31.65.08​​ ​ ​ ​ ​  
Inthe Geuns, Amicale Koolmees, 0468/17.91.41 

 

mailto:groepsleidingpd@gmail.com


 



Inschrijven  
Om je dochter(s) in te schrijven, vul je op scoutspaterdamiaan.be het 
inschrijvingsformulier in. Dit vind je achter de knop ‘ONLINE INSCHRIJVEN’. Je komt 
dan terecht op het nieuwe inschrijvingsportaal, nl. Stamhoofd. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt 50 euro voor de eerste dochter, en 45 euro voor de tweede dochter. 
Aangezien we via dit nieuwe portaal werken, zal je eerst een account moeten 
aanmaken en enkele gegevens van je dochter(s) (opnieuw) moeten invullen. 
 
Vergeet ook zeker je medische fiche niet in te vullen via de groepsadministratie!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



Jaarthema 2025-2026 

Scoutentiek 
Scouts en gidsen zijn niet van gisteren 

Met Scoutentiek gaan scouts en gidsen dit jaar voorwaarts naar hun kern: de 
avonturier in ieder van ons. Plantrekkers en padvinders (zo kennen velen de scouts) 
laten de platgetreden paden achter zich en trekken samen op ontdekking. Door 
eeuwig jonge ogen altijd op verkenning onder de blote hemel, in vrije natuur of de 
jungle van de stad – daar voelen scouts en gidsen zich thuis.​
​
Trouw aan de oorspronkelijke methode van scouting, ligt de focus met dit jaarthema 
op technische en sociale vaardigheden. Zowel stevige knopen en sjorringen als 
vriendschap en goeie grapjes houden een kamp warm en recht. Oriënteren gebeurt 
met kaart en kompas, maar tegelijk met oog voor de richting die iedereen in de 
patrouille wil gaan. Bestemming: onderweg – daar schuilen de wortels van scouting.  

Zelfredzaam en samenwerkzaam, zo komen kinderen en jongeren op deze tocht 
elkaar en zichzelf tegen; een ontmoeting waarin ze actief ervaren wat het is als scout 
of gids echt te mogen zijn wat je bent en wie je wordt. Scouting is something to be, en 
die authenticiteit is vandaag bijzonder betekenisvol om mee op te groeien.  

 

 

 

 



Pater Damiaan trui & t-shirt 

 

 

We verkopen onze eigen trui en t-shirt. Deze behoren beiden tot het uniform. Het 
t-shirt kost €16 en de trui €22. 

Bestellen is verplicht, als we het geld hebben ontvangen zullen het t-shirt en/of de 
trui worden meegegeven. Help ons hier zeker aan denken en vraag gerust na bij de 
leiding van jullie dochters. Bestellen kan online op onze website 
(scoutspaterdamiaan.be) via ‘uniform bestellen’ of via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc65YI_671bh68S3xZ67pGBDEswmYJC
5tSFUH66iRLrOP6QqQ/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc65YI_671bh68S3xZ67pGBDEswmYJC5tSFUH66iRLrOP6QqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc65YI_671bh68S3xZ67pGBDEswmYJC5tSFUH66iRLrOP6QqQ/viewform


Ons scoutsuniform 

1.​ De das 

De das wordt altijd mooi opgerold en niet als een vod rond 
onze nek gehangen. Is er een fluorescerende strook aan de 
das, dan komt die aan het buitenzijde, voor onze veiligheid! 
 

2.​ Het t-shirt 

Sinds een paar jaar hebben wij ook ons eigen 
T-shirt! Deze mag natuurlijk ook niet 
ontbreken aan ons perfect uniform. De grijze 
Scouts en Gidsen Vlaanderen top is ook 
toegestaan bij warm weer. 

 

3.​ Het hemd 

Kentekens 

1.​ Internationaal Scoutskenteken 

2.​ Provincieschild Limburg 

3.​ Groepslint 

4.​ Takkenteken 

5.​ Jaarkenteken 

6.​ Belgisch - Europese Vlag 

7.​ Belofteteken 
 

4.​ De trui 

Er zijn 3 truien die tot het uniform 
behoren: onze eigen Pater Damiaan trui, 
de Jintrui en de Leidingsfleece. 

 

 

 

 

 

 



5.​ De rok/short/broek 

Zowel de scoutsrok, de scoutsshort en de 
scoutsbroek zijn toegestaan voor het 
uniform. Rokken korten wij niet in tot recht 
onder onze billen. 
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Je uitrusting 
In de Hopper kan je alles vinden wat je nodig hebt om bij de scouts te horen en om 
op kamp te gaan. Jammer genoeg is de winkel in Hasselt weg, maar de andere 
winkel in Antwerpen is er wel nog. Het adres is: Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. 

Openingsuren: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​        
Maandag t.e.m. vrijdag: 10u00 – 16u00​ ​ ​ ​ ​ ​         
Zaterdag en zondag: gesloten 

Ook kan je online via hun website bestellen: www.hopper.be.  

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hopper.be


Takliederen 
Kabouterlied​
​
Eén, twee, drie, vier, ​
Kabouters hebben veel plezier. ​
Eén, twee, drie, vier, ​
Kabouterland is hier. 

Want zonder glimlach bij de hand ​
gaat niemand naar kabouterland. ​
Eén, twee, drie, vier, ​
Kabouterland is hier. 

 

Zus harop 

Zus harop, de dag begint te rijzen, ​
de vlag gehesen naar de zon.​
Zie de slanke mast ten hemel wijzen, ​
de taak die weer begon.​
Doe uw lied weer stralen in de harten. ​
Laat uw licht het grauwe duister tarten. ​
Zus, gedraag u fris door heel de dag, ​
de gave van onze lach.​
Brandt de reinheid van Gods dageraad, ​
in ’t adel van uw gelaat.​
Zie alom de stoere torens dagen, ​
in ’t prille goud van ’t jonge licht.​
Op het doel van ’t onbekende wagen ​
uw sterke tred gericht.​
Om uw golven breed de rijke gouwen, ​
Vlaanderens stille hemel hangt te blauwen. ​
Harop, in ’t wapperen van uw vlag,​
breng uw volk een stralend nieuwe dag. 

 

 

 

 

 

 



Takwetten 
 

Kabouterwet 

Een kabouter kan luisteren. ​
Een kabouter is blij.​
Een kabouter speelt mee.​
Een kabouter doet graag pleziertjes. 

Bij het opzeggen van de wetten houden kaboutertjes zonder belofte hun vingers in 
V-vorm, en kaboutertjes met belofte in II-vorm. 

Jonggidsenwet 

Wij zijn jonggidsen: wij wagen het avontuur! ​
Wij zijn eerlijk en delen onze vreugde.​
Wij zijn goede kameraden voor elkeen.​
Wij willen winnen, maar kunnen ook verliezen. ​
Wij leven graag in de natuur.​
Wij zijn vaardig en tot luisteren bereid. ​
Onze grootste vreugde is plezier te doen. ​
Jezus is onze gids. 

Jonggidsen zonder belofte houden hun vingers in V-vorm, en jogi’s met belofte 
houden hun vingers in II-vorm. 

Gidsenwet 

In het spoor van de Heer willen wij in vriendschap samen een weg zoeken naar de 
grote stad der mensen. Vol aandacht en bewondering willen we stil worden bij de 
ontdekking van de natuur en de ontmoeting van ieder mens. Zo willen we ons 
bekwamen en inzetten om trouw, eerlijk, blij en handig mee te bouwen aan een 
nieuwe wereld waarin het steeds beter wordt om samen te zijn. 

Jinwet 

Jin, Jij en Ik een Noodzaak. 
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